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Zingeving



Vrijwilligers en het palliatief team van Icare 
hebben regelmatig een bijeenkomst over een 
bepaald thema. Op 11 april vond er weer 
een studiemiddag plaats in de Vredehorst, 
die ‘zingeving’ als thema had. Etje Verhagen-
Krikke, psycholoog, palliatief consulent en 
geestelijk verzorger en gespecialiseerd 
in de begeleiding bij levensvragen/
stervensbegeleiding was uitgenodigd om 
hierover het één en ander te vertellen en 
praktijksituaties bespreekbaar te maken.

Het leven met een terminale ziekte, met de dood voor ogen, zet veel op zijn kop. 
Het kleurt de beleving van de dagelijkse dingen, van de toekomst en soms ook van 
het verleden. Het met elkaar delen van deze ervaringen, en onderzoeken wat de 
betekenis ervan is voor het leven nu en in de toekomst, kan helpen bij het zin geven 
aan deze periode, zowel voor de gast als voor de naasten. Het is dus belangrijk om in 
de hospice hieraan ruimte te geven en aandacht voor te hebben.
Maar hoe doe je dat? Hoe praat je daarover met de gast en met elkaar? Wat is 
belangrijk? Hoe kun je bijdragen aan het proces van onze gasten? Wat en hoe groot 
is onze rol hierin? 

Eigenlijk heel gewoon

Na een korte kennismaking zette Etje de aanwezigen direct met beide benen op 
de grond: ‘Zingeving/spiritualiteit, zweverig? Nee, juist helemaal niet. Het gaat over 
gewone dingen. Je kunt spiritualiteit omschrijven als: een ander ontmoeten. De ander 
ontmoeten als mens, als gelijkwaardig persoon. Niet vanuit je rol, maar vanuit de 
gedachte dat je allebei mens bent en gelijkwaardig aan elkaar. Toevallig heb je dan 
wel als zorgverlener iets in je bagage waar de ander behoefte aan heeft, maar dat 
komt pas na de ontmoeting als mens op tafel.
Belangrijk is dat je zó goed kunt luisteren, dat je iets tevoorschijn kunt luisteren. Dat 
je zó goed kunt luisteren en doorvragen, dat je als het ware hoort wat er achter de 
woorden verscholen ligt. Iets heel eigens van de gast, iets wat waardevol is voor deze 
persoon nu hij ziek is. Iets dat raakt aan de persoon die het betreft.’

Themamiddag over zingeving

Etje Verhagen-Krikke



In gesprek

Soms kun je het gevoel hebben dat de gast met vragen zit, maar er niet zelf mee 
komt. Hoe begin je een gesprek over zingeving? Het is vaak zoeken naar de goede 
woorden, woorden die aansluiten bij de ander. Vragen als: ‘Wat houdt u bezig?’ ‘Wat 
is nu belangrijk voor u?’ Wanneer begin je zelf en wanneer laat je het initiatief bij de 
gast? ‘Als we wachten tot de vraag komt, zijn we vaak te laat’, vindt Etje. 

Vooral luisteren

Wat zijn aanhaakpunten voor zingevingsgesprekken: iemands levensverhaal, relaties 
met belangrijke anderen, levensbeschouwing, wat of wie geeft betekenis aan het 
leven, bijzondere momenten, visie op leven en lijden en dood, toekomstbeeld?
Het kan gauw zwaar lijken, maar Etje geeft aan dat dat niet zo hoeft te zijn: ‘Heel 
veel van dit soort dingen bespreken jullie vast al met mensen. En dan ben je je er 
misschien niet zo bewust van dat je met zingeving bezig bent. Door te vragen, vooral 
te luisteren en soms iets terug te geven, geef je aandacht aan deze laag van het 
bestaan. Zo moeilijk en eng en belastend is het dus niet. Het kan tijdens het wassen 
of als je een kopje thee brengt zomaar gebeuren.’

Zonder oordeel

Op vragen als: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’, ‘Ik zie zo op tegen de dag, wat 
moet ik doen?’, ‘Heb ik wel genoeg van mijn leven gemaakt?’ of ‘Waar is God nu?’ is 
het voor een ander moeilijk om een antwoord te geven. Dat hoeft ook niet. Alleen al 
door de mogelijkheid te bieden de vragen te uiten, wordt het anders voor de persoon. 
Ook kun je doorvragen op de vraag om het voor de ander duidelijk te krijgen. Verder 
is het goed je voor ogen te houden waarom iemand deze vraag op dit moment stelt.
Etje benadrukt dat het heel belangrijk is geen oordeel te vellen. Alles mag en kan 
ervaren, gevoeld en geuit worden. ‘Dat geeft enorm veel ruimte. Soms moet je het 
erbij zeggen: natuurlijk mag je boos zijn, of juist blij dat het afgelopen is straks of heel 
verdrietig om iets wat een ander niet begrijpt dat je dat zo erg vindt: alles is menselijk! 
Als je niet omvalt van wat er gezegd wordt, haal je de brand eraf. Je maakt er ruimte 
voor.’

Etje Verhagen-Krikke



Je eigen rugzakje

De ander ontmoeten doe je ‘aan de voorkant’, maar aan de achterkant hebben we 
ook allemaal ons rugzakje met daarin onze persoonlijkheid, onze levenservaringen, 
onze angsten en onze bronnen. Die neem je altijd mee en die kleuren je waarneming, 
je manier van reageren, van zijn. Het is goed om je ervan bewust te zijn van wat er in 
je eigen rugzakje zit. Etje gaf ons de opdracht na te denken over wat wij meenemen 

de hospice in, welke levenservaringen, welke karaktereigenschappen. Het met elkaar 
bespreken hiervan lukte die middag niet wegens tijdgebrek, maar kan onderwerp van 
gesprek zijn tijdens de komende casusgesprekken.
Een mooie uitspraak van Etje om de komende tijd eens op te letten: ‘Als je een 
gast iets vraagt en je bent verrast door het antwoord, dan betekent dat dat je al een 
verwachting had van hoe het antwoord zou zijn.’

Dilemma’s

Het laatste deel van de middag hebben we met elkaar gesproken over dilemma’s 
die wij in de hospice tegenkomen. Het was een inspirerende middag voor ons 
allemaal. Een middag die zeker een vervolg krijgt. Want het is zó belangrijk om met 
elkaar bezig te zijn over ‘wat belangrijk is’ en elkaar daarin in ieders eigenheid te 
respecteren.

Een zingevingsgesprek kan ook tijdens het wassen plaatsvinden 
of als je een kopje thee brengt.
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Die weg te vinden
die weg tot het ik,

tot het zelf,
is dat niet

de zin van het leven?


